Nu zijt wellekome

Nu zeit wellekome, jesu lieve heer
Gijkomt van alzo hoge, van al zo veer
Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer
Kyrie eleis

Herders op den velde, hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet
Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
Beth’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar
Kyrie eleis

Heilige drie koningen, uit zo verre land
Zij zochten onze here, met offerand
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